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 Gastvrouw
 Greet van Gessel
	 Informatie	en	voorlichting
	 Aanmelding	nieuwe	leden 

 								Aanmelding	activiteiten
 06 83 40 78 50

 
 
 Coördinator Hydrotherapie
 Darja Domenie
 Aanmeldingen 
	 Wijzigingen	of	annuleringen
 06 20 36 06 81

	 Ledenadministratie	
 Joost Korremans
	 Vragen	voor	de	
	 ledenadministratie	
 040 248 88 28

 Secretaris	-	Vicevoorzitter
 Wim Slot
	 Correspondentie
	 Externe	contacten	
 040 242 70 58

 Penningmeester
 René van der Linden
	 Informatie	financiële	zaken
	 Eigen	bijdrage
	 beweegactiviteiten
	 Contributie
 
 

 Coördinator Tai Chi  
 Mary Brands
	 Aanmeldingen	
	 Wijzigingen	of	annuleringen
 040 221 80 26

 Coördinator Nordic Walking
 Willy Klappe
	 Aanmeldingen
	 Wijzigingen	of	annuleringen
 06 18 22 52 56

 Coördinator Tai Chi
 Tineke den Hoed
	 Aanmeldingen
	 Wijzigingen	of	annuleringen
 040 242 42 08

Informatiewijzer
Heeft	u	informatie	nodig?	Neem	dan	contact	op	met:

Wij	werken	samen	met:

info@rveindhoven.nl rene.van.der.linden@chello.nl

info@rveindhoven.nl

willklappe@live.nl

hydrotherapie@rveindhoven.nl

j.korremans@gmail.com

tinekeenkees@hotmail.cominfo@rveindhoven.nl
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K le u rri j k i n bewegi n g

Ook op 
zaterdag open!

BEZOEK ONZE SHOWROOM IN EINDHOVEN
Industrieweg 3  -  5627 BS Eindhoven  -  040 - 256 77 00

Grootste
Het

assortiment van 
Nederland

Wim Slot

Het bestuur aan het woord

Laatste?	CONTACT

Na	ongeveer	vijf	jaar	bestuurslid	van	de	Reumavereniging	te	zijn	geweest	
nadert	nu	het	einde	van	onze	vereniging.	Ik	heb	die	vijf	jaar	zeker	als	
positief	ervaren.	We	hadden	wel	een	klein,	maar	ook	een	actief	en	
betrokken	bestuur	en	de	bestuursvergaderingen	waren,	veelal	voorzien	
van	diverse	versnaperingen,	altijd	gezellig,	maar	ook	to	the	point.	
Ook	de	activiteiten,	waaraan	ikzelf	gedurende	die	jaren	heb	
deelgenomen	waren	altijd	gezellig.	En	bij	die	‘gewone’	(niet	beweeg)	
activiteiten	zag	ik	steeds	een	relatief	kleine,	maar	wel	hechte	club	
van	betrokken	leden.	

Voor	veel	leden	was	het	bewegen	de	trigger	om	lid	te	worden	of	te	
zijn	van	onze	vereniging.	Gelukkig	kan	dat	bewegen	ook	na	opheffing	
van	onze	vereniging	gewoon	doorgaan,	zij	het	in	een	iets	andere	
setting.	Maar	naast	bewegen	is	ook	zeker	het	sociale	contact	heel	
belangrijk.	En	in	de	vele	jaren	dat	onze	vereniging	heeft	bestaan	zijn	er	
veel	van	deze	contacten	opgebouwd.

Uiteraard	zal	het	voor	velen	tegenvallen	dat	er	aan	onze	vereniging	
een	einde	komt.	Maar	het	einde	van	de	vereniging	mag	en	hoeft	
dus	niet	het	einde	te	zijn	van	die	al	vele	jaren	opgebouwde	onderlinge	
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contacten.	Deze	contacten	kunnen	en	moeten	gewoon	blijven	bestaan.	
Dit	kan	bijvoorbeeld	door	bij	elkaar	op	bezoek	te	gaan;	samen	een	
afspraak	maken	om	gewoon	een	‘bakkie’	te	doen	of	een	wandeling	of	
iets	anders	‘actief’;	een	telefoontje	te	plegen;	een	kaartje	te	sturen;	en	
tenslotte	ook	via	WhatsApp.

Dus	ook	al	missen	we	in	de	toekomst	het	papieren	Contact,	het	
opgebouwde	CONTACT	kan	en	moet	gewoon	blijven	bestaan.

Het	ga	jullie	goed,

Wim	Slot,	secretaris/	vicevoorzitter

Met reuma toch 
een nieuwe 
toekomst?
Heeft u last van reuma en voelt u zich 
daardoor beperkt in uw dagelijks leven?
Bekijk onze website voor meer informatie 
en onze behandel programmaʼs.

Contact
Cir revalidatie | Eindhoven
Anderlechtstraat 15
5628 WB Eindhoven

T: 040 - 24 09 245 
E: info@cir.nl
W: www.cir.nl

CIR revalidatie 
zorg voor pĳn

Uw voeten zijn onze zorg!
Vrijhoeven Orthopedisch Centrum biedt al 
ruim 40 jaar een orthopedisch totaalpakket 
op het gebied van aangepast schoeisel, 
therapeutischelastische kousen, steunzolen 
en braces.
Ons bedrijf kenmerkt zich door een persoon-
lijke benadering, vakmanschap, kwaliteit en 
een snelle levering. 

Vrijhoeven Orthopedisch Centrum 
feliciteert haar partner Reumavereniging 
Regio Eindhoven met haar 40 jarig 
jubileum. 
Samen op naar een goedlopende 
toekomst!

Op weg naar 
een mooie 
zomer

Van	de	redactie

Wat	ben	ik	trots	op	dit	Contact!	Er	hebben	zoveel	mensen	aan	
meegewerkt.	Superbedankt	allemaal.	Een	beetje	verdrietig	omdat	het	
nu	echt	afgelopen	is,	is	het	natuurlijk	wel.	Maar	dit	laatste	Contact	maakt	
heel	veel	goed!	

Herinneringen
Dit	Contact	bevat	zoveel	mooie	herinneringen	aan	onze	vereniging.	
Nostalgisch	word	ik	ervan.	Zelf	ben	ik	gestart	met	vrijwilligerswerk	voor	
de	reumavereniging	in	mei	2014.	Het	eerste	Contact	dat	ik	maakte	
kwam	uit	in	maart	2015,	dit	is	nummer	34	voor	mij.	Kort	daarna	kwam	
er	ook	een	nieuwe	website.	Met	de	nieuwsbrief	ben	ik	pas	een	paar	jaar	
geleden	begonnen.	Al	met	al	best	veel	werk,	dat	ik	altijd	met	veel	liefde	
en	plezier	heb	gedaan.	Ik	zal	een	hobby	moeten	zoeken.	Al	denk	ik	dat	ik	
de	komende	tijd	mijn	handen	wel	vol	heb	aan	een	Beagle-pup!	

Hydrotherapie wordt Reumazwemmen
Niet	alles	stopt.	Gelukkig	kunnen	de	beweeggroepen	doorgaan.	De	
gemeente	neemt	het	zwemmen	over.	Het	wordt	zelfs	goedkoper!	Je	
hoeft	geen	lid	te	zijn	van	onze	vereniging.	Je	koopt	een	passe-partout	
bij	de	gemeente	en	elke	keer	als	je	gaat	zwemmen	reken	je	2	euro	af.	
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Het	passe-partout	is	een	jaar	geldig	en	kost	40	euro	als	je	55	jaar	of	ouder	
bent.	Je	betaalt	50	euro	als	je	jonger	bent	dan	55	jaar.	Wat	niet	verandert	
zijn	de	groepen	en	de	tijden.	De	lesduur	verandert	wel:	van	1	uur	naar	45	
minuten.	Al	blijft	de	les	(30	min)	hetzelfde.

Tai Chi en Nordic Walking
Voor	de	lessen	voor	de	Tai	Chi	groepen	in	De	Mortel	en	in	Genderdal	
geldt,	dat	ze	tot	31-12-2023	blijven	doorgaan.	Dat	betekent	dat	er	nog	
twee	kwartalen	zijn	met	een	eigen	bijdrage.	Na	deze	periode	kunnen	
de	tai	chi’ers	aansluiten	bij	sportorganisaties	die	ook	tai	chi	aanbieden	
of	kiezen	voor	een	eigen	oplossing.	De	Nordic	Walking	groepen	kunnen	
gewoon	door	blijven	gaan,	maar	wandelen	na	31-12-2023	niet	meer	
onder	de	vlag	van	de	reumavereniging.	Dan	is	het	echt	voorbij.

Contact
Maar	we	gaan	elkaar	niet	uit	het	oog	verliezen.	Dat	laten	we	niet	
gebeuren.	We	bellen,	appen,	skypen,	facetimen,	zoomen,	messagen,	
facebooken,	en	dan	kunnen	we	elkaar	ook	nog	zomaar	tegenkomen	
bij	een	beweeggroep	of	op	de	markt!	Ook	zonder	Contact	kunnen	we	
contact	houden.	Spreken	we	bij	deze	af	dat	we	dat	zullen	doen?	

Ik	wens	u	een	zinderende	zomer	en	een	goed	en	fijn	leven,

Wilma	Wijnen

Altijd	op	de	hoogte	van	het	laatste	nieuws

De	digitale	nieuwsbrief	blijft	nog	tot	31-12-2023	en	bevat	nieuws	over	
reuma,	gezondheid,	buitenactiviteiten,	tips	en	vermaak.	Aanmelden	
kan	via	de	website	of	door	een	mailtje	te	sturen	naar	onze	secretaris	
Wim:	info@rveindhoven.nl

Het	was	woensdagavond	3	mei	de	avond	van	de	laatste	
Algemene	Ledenvergadering.

Het	was	een	druk	bezochte	vergadering	met	40	geïnteresseerden.
Nadat	iedereen	voorzien	was	van	een	heerlijk	kopje	koffie	of	thee	
met	lekkere	cake,	was	het	tijd	voor	de	voorzitter	om	de	vergadering	
te	openen.

Tijdens	de	vergadering	werd	er	gestemd	over	het	opheffen	van	
Reumavereniging	regio	Eindhoven.	Met	alle	stemmen	voor	werd	
duidelijk	dat	er	geen	nieuwe	vereniging	zal	komen	en	dat		per	31	
december	2023	de	vereniging	zal	worden	opgeheven.

Na	de	vergadering	was	het	tijd	voor	de	altijd	gezellige	bingo/	kienavond.	
Iedereen	kreeg	een	vol	bingoboekje	om	mee	te	spelen,	al	snel	waren	
de	eerste	rijtjes	vol	en	werden	er	leuke	prijzen	gewonnen.	Greet	had
weer	super	haar	best	gedaan	en	voor	heel	veel	mooie	cadeaus	gezorgd.		

Ook	werd	de	innerlijke	mens	niet	vergeten	en	er	waren	drankjes	en	
hapjes.	Al	met	al	was	het	een	zeer	gezellige	en	cadeauvolle	avond,	
waarvoor	hartelijke	dank.	

Jacintha Spierings

Echt de 
laatste keer

Sfeerverslag Speciale ALV
SFEERVERSLAG
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Onder
professionele 
begeleiding

Vele	jaren	was	de	reumavereniging	te	gast	bij	ons	om	te
bewegen	in	warm	en	borstdiep	water.	Na	vele	jaren	gaat	de	
reumavereniging	hiermee	stoppen.

Samen	gingen	we	op	zoek	naar	de	juiste	oplossing.	In	overleg	zijn	
we	tot	een	mooie	oplossing	gekomen,	die	zowel	voor	u	als	klant	en	
voor	ons	haalbaar	was.	Als	klant	kunt	u	nog	steeds	genieten	van	het	
warme	water	en	onder	professionele	leiding	van	onze	zwemonderwijzer	
zorg	dragen	voor	een	optimale	beweging	in	het	warme	water.

De	lessen	waren	voorheen	1	uur,	onderverdeeld	in	15	min	
socialiseren,	dan	30	minuten	les	en	als	afsluiting	15	minuten	
ontspannen/	zelf	zwemmen.	

De	lessen	zullen	naar	45	minuten	gaan,	de	opzet	van	de	les	blijft
ongeveer	hetzelfde.	Kortere	sociaal	talk,	dan	30	minuten	bewegen	
en	korter	zelf	zwemmen.	Wij	hopen	op	een	goede	voortzetting	van	
onze	samenwerking	met	jullie	als	groep.

Team	Ir	Ottenbad	en	Tongelreep

Samen	op	zoek	naar	de	juiste	oplossing

VOOR U GESCHREVEN  Hydrotherapie wordt Reumazwemmen Comfortabel
van de 
natuur
genieten.
natuur
genieten.
Onze wandelspecialisten begrijpen je als reumapatiënt. Zij staan 

voor je klaar met goed advies en een uitgebreide collectie wandel- 

en comfortschoenen. Zo kan je met plezier naar buiten.

Voor informatie, vragen of een afspraak, neem gerust contact op. 

040 - 244 88 36

Doctor Cuyperslaan 86
5623 BB Eindhoven

Openingstijden winkel 
ma. t/m vr. 08.30 - 17.30



12 13

Inge 
Beekmans

Er	is	mij	gevraagd	om	in	de	laatste	uitgave	van	het	Reuma	
Contactblad	een	stukje	te	schrijven.	Wat	zal	ik	zeggen?	Hoe	
jammer	het	is	dat	onze	vereniging	ter	ziele	gaat?	Hoe	jammer	het	is
van	het	verlies	van	de	contacten	onderling?	Een	ding	is	zeker	dat	ik	nog	
steeds	trots	ben	op	onze	vereniging	en	dat	ik	uw	laatste	voorzitter	heb	
mogen	zijn.

Ruim	45	jaar	zijn	wij	een	mooie	en	bloeiende	vereniging	geweest.	
We	hebben	mooie	lezingen	gehad,	fijne	reizen	gemaakt,	gezellige	
bingoavonden	enz.	enz.		en	een	groot	aantal	leden	nam	wekelijks	deel	
aan	een	of	meerdere	beweeggroepen.	Daaruit	zijn	mooie	vriendschappen	
ontstaan,	men	kon	met	elkaar	lachen,	maar	ook	de	zorgen	delen	omtrent	
een	ziekte	waar	men	allemaal	mee	moest	leren	omgaan.	Daar	waar	je	
in	de	naaste	omgeving	moest	uitleggen	hoe	vervelend	je	je	voelde,	dat	
je	pijn	had	en	niet	zo	best	kon	functioneren	werd	je	bij	deze	lotgenoten	
zonder	woorden	begrepen	en	getroost.

En,	natuurlijk,	wees	eerlijk,	alle	verenigingen	hebben	het	in	deze	tijd	
moeilijk	en	vaak,	om	het	maar	heel	hard	te	zeggen,	met	weinig	kans	om	te	
overleven.	Kijk,	als	u	vroeger	de	diagnose	reuma	kreeg,	ging	men	naar	een	
patiëntenvereniging	en	haalde	daar	de	nodige	informatie.	Tegenwoordig	
komen	de	mensen	thuis	met	dezelfde	diagnose,	gaan	achter	de	laptop	

De	oud-voorzitter	aan	het	woord
VOOR U GESCHREVEN  Afscheid

zitten	en	openen	de	site	van	ReumaNederland	en	hebben	nog	meer	
informatie	omtrent	deze	ziekte	en	de	mogelijkheden	rondom	dan	die	
wij	die	ooit	hadden	kunnen	verstrekken.	Toch	moeten	en	kunnen	we	
terugkijken	op	waardevolle	jaren.

En	daarom	wil	ik	u	nog	even	meenemen	naar	wat	hoogtepunten	in	de	
kleine	tien	jaar	dat	ik	uw	voorzitter	was.	Denk	eens	aan	onze	jaarlijkse	
reisjes.	Hoe	mooi	was	onze	reis	naar	de	Keukenhof	ter	gelegenheid	van	
ons	40-jarig	bestaan.	We	waren	zo	trots	om	deze	mijlpaal	te	bereiken.	
3	mei	2017	met	3	bussen	richting	Keukenhof.	Een	totaal	verzorgde	dag	
met	als	afsluiter	een	diner	in	Haarzuilen.	Andere	jaren	zijn	we	naar	het	
museum	Klok	&	Peel	in	Asten	geweest,	maar	ook	de	Biesbosch,	Zierikzee	
en	Zutphen	hebben	we	bezocht.	Helaas	ook	enkele	jaren	geen	reis	in	
verband	met	corona.	

En	hoe	leuk	waren	de	Nieuwjaarslunches,	de	voorjaarsfietstochten,	onze	
bezoeken	aan	het	thermaal	bad	Arcen.	Weet	u	nog	dat	we	in	2017	fietsles	
hebben	gehad	voor	e-bikes	op	sportpark	Woensel?		En	wat	was	het	een	
fijne	dag	met	de	40-jarig	naar	Den	Haag.	Kon	u	ook	zo	genieten	van	de	
stukjes	in	’t	Contact:	Voor	u	gelezen:	Altijd	weer	verrassend,	toch?	Was	u	
er	ook	bij	als	er	weer	een	interessante	lezing	was?	En	al	dit	werk	verricht	
door	vrijwilligers.	Op	zo’n	vereniging	mag	men	toch	trots	zijn.

Even	nog	terug	naar	het	begin.	Opgericht	in	1977.	Voor	me	ligt	het	
Contact	van	het	3e	kwartaal	2017.	Dus	40	jaar.	Ik	weet	niet	of	u	het	
ook	nog	bewaard	heeft.	Voor	de	eerste	en	enige	keer	een	A4	formaat	
met	vele	kleuren	en	prachtige	interviews.	Dit	was	een	prachtig	staaltje	
van	de	redactie	(lees:	Wilma	Wijnen).	Een	interview	met	Anita	Witzier	
(ambassadeur	van	ReumaNederland),	Lodewijk	Ridderbos	(toenmalig	
directeur	Reumafonds),	dokter	Westgeest	(reumatoloog)	en	Sija	de	Jong	
(manager	afdeling	Patiëntenbelangen	Reumafonds).	Het	interview	met	
Sija	ging	voornamelijk	over	hoe	zij	keek	naar	reuma	over	10	jaar.	We	zijn	
nu	6	jaar	verder	en	kijk	en	vergelijk	haar	uitspraken	en	verwachtingen	met	
nu.
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Ook	onze	adverteerders	in	ons	blad	toen	wensten	ons	proficiat	en	spraken	
over:	op	naar	de	50	jaar.	Helaas	gaat	dat	er	niet	van	komen.	Toch	ben	
ik	dankbaar	dat	ik	van	deze	46	jaren	reumavereniging	deel	heb	mogen	
uitmaken	en	ik	wens	u	allen	van	mijn	kant	een	gezond	en	prettig	leven.

Het	moge	u	allen	goed	gaan.
Inge Beekmans

Natuurlijk	mogen	ook	een	paar	regels	van	ons	niet	ontbreken	in	
dit	laatste	Contact.	Met	veel	plezier	hebben	we	de	afgelopen	
acht	jaar	o.a.	jullie	ledenblad	opgemaakt	en	van	vormgeving	voorzien.

Dankzij	het	harde	werk	van	iedereen	die	ons	elk	kwartaal	weer	van	input	
voorzag	konden	wij	altijd	een	nieuwe	editie	voor	jullie	maken.
Vooral	de	prettige	manier	van	aanleveren,	de	fijne	communicatie	en	
gestructureerde	input	van	Wilma	zal	ons	altijd	bijblijven.	Een	voorbeeld	
voor	meerdere	opdrachtgevers.	De	opmaak	van	het	Contact	blad	was	elke	
keer	een	mooie	puzzel	om	te	leggen.	Het	ga	jullie	goed!

Maarten	Tromp	(ontwerp	en	opmaak)	en	Yardena	Raatgever	(redactie)	
–	Stichting	Supportpunt

Een mooie
puzzel om
te leggen

Bedankt	voor	8	jaar	samenwerking
VOOR U GESCHREVEN  Dank vanuit de DTP-studio

Lida
Verhagen

Ik	ben	Lida	Verhagen,	87	jaar,	jaren	lid	van	de	reumavereniging.	
Hierbij	wil	ik	vertellen	dat	ik	met	veel	plezier	heb	deelgenomen
aan	de	activiteiten!	

Hele	fijne	reisjes,	overal	naar	toe,	naar	de	bollen,	naar	Arcen	en	
daarna	altijd	een	heerlijk	diner.	Jaren	heb	ik	Tai	Chi	gedaan.	
Fantastisch!	

Hierbij	wil	ik,	al	de	vrijwilligers	bedanken	voor	hun	inzet.	
Heel	knap	gedaan	en	jammer	dat	het	niet	meer	kan.	
Heel	erg	bedankt	voor	alles!	

Lida Verhagen

Lida Verhagen 
VOOR U GESCHREVEN  Herinneringen	aan	tai	chi	jaren

Mevrouw	J.	Groothoff Heer	K.	van	Grunsven

In memoriam (bijgewerkt	tot	en	met	31	april)
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Marga 
Klerks

Het	besluit	om	de	Reumavereniging	op	te	heffen,	is	een	
moeilijke,	maar	komt	niet	onverwacht.	Het	bestuur	had	al	
eerder	te	kennen	gegeven	dat	doorgaan	niet	haalbaar	meer	was	
om	allerlei	redenen.	Als	lid	van	het	eerste	uur,	bracht	dit	veel	
herinneringen	bij	mij	boven	en	ik	wil	hier	graag	enkele	daarvan	
met	u	delen.

Sinds	de	oprichting	in	1977	zijn	de	tijden	veranderd	op	allerlei	gebied.
Toen	was	er	nog	geen	sprake	van	lotgenotencontact	en	de	stem	van	de	
reumapatiënt	werd	niet	gehoord.	De	dokter	wist	wat	goed	voor	u	was	en	
de	meeste	mensen	accepteerden	dat	ook.	Er	was	ook	geen	of	nauwelijks	
kennis	bij	patiënten	of	de	informatie	was	niet	toegankelijk	voor	een	
gewoon	mens.

In	1977	kwamen	enkele	reumapatiënten	bij	elkaar,	gestimuleerd	door	
de	reumatoloog	dokter	Tisscher,	destijds	verbonden	aan	het	toenmalige	
Diaconessenhuis	in	Eindhoven.	

Naarmate	meer	reumapatiënten	elkaar	vonden,	groeide	het	
enthousiasme.	Allerlei	initiatieven	volgden.	Er	werden	gezellige

Hoe het ooit begon 
VOOR U GESCHREVEN  De kracht van samen

ochtenden	georganiseerd	waarbij	mensen	elkaar	konden	ontmoeten.
Dat	bleek	een	schot	in	de	roos.	Ook	was	er	een	grote	behoefte	aan	
informatie	over	reuma	en	zo	kwam	er	maandelijks	een	avond	waarbij	
een	deskundige	werd	uitgenodigd	om	te	spreken	over	de	verschillende	
soorten	reuma,	mogelijke	behandelingen,	fysiotherapie,	ergotherapie	etc.		
Het	stond	allemaal	nog	in	de	kinderschoenen.	

Een	belangrijk	onderdeel	werd	“bewegen	in	warm	water”	en	het	belang	
daarvan.	Een	van	de	jaarlijkse	hoogtepunten	was	het	uitstapje.	Mensen	
genoten	en	vonden	steun	bij	elkaar.	De	vereniging	groeide	hard	en	er	
kwamen	steeds	meer	mensen	met	ideeën.	Allerlei	werkgroepen	werden	
actief.	Niet	te	vergeten	was	het	oprichten	van	het	verenigingsblad	Contact	
dat	ik	samen	met	enkele	enthousiastelingen	vormgaf.	Het	was	knip-	en	
plakwerk	maar	we	waren	elke	maand	weer	blij	met	het	resultaat.	Het	
doet	me	goed	dat	het	Contact	in	de	loop	van	de	jaren	zo’n	professionele	
uitstraling	heeft	gekregen	dankzij	Wilma	Wijnen.

In	deze	tijd	van	social	media	waarbij	iedereen	toegang	heeft	tot	alle	
beschikbare	informatie	en	mensen	elkaar	gemakkelijker	kunnen	vinden	
en	van	gedachten	kunnen	wisselen,	past	een	vereniging	zoals	de	onze	ook	
niet	meer.	Ook	zijn	er	steeds	minder	mensen	die	zich	willen	verbinden	
en	verplichten	aan	een	vereniging.	Dat	neemt	niet	weg	dat	veel	mensen	
met	reuma	in	onze	regio	in	al	die	jaren	grote	steun	hebben	gehad	van	de	
vereniging	op	allerlei	gebied.		Zij	hebben	een	stem	gekregen.	Waardevolle	
contacten	en	soms	vriendschappen	zijn	ontstaan.	Mensen	hebben	leren	
praten	over	hun	ziekte	en	de	vaak	grote	gevolgen	die	reuma	kan	hebben	
op	het	dagelijks	leven	en	op	relaties.

Op	deze	plaats	wil	ik	dan	ook	iedereen	bedanken	die	zich	met	vol	
overtuiging	hebben	ingezet	voor	onze	reumavereniging.	Ik	wens	
iedereen	alle	goeds	voor	de	toekomst.

Marga Klerks
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Ad en Greet
van Gessel

Met	veel	plezier	zijn	Ad	en	ik	veel	jaren	vrijwilliger	geweest	voor	
de	reumavereniging.	Natuurlijk	eerst	bij	de	hydrotherapie	gegaan
en	door	het	tekort	aan	vrijwilligers	werd	ik	gevraagd	of	ik	de	telefoon
zou	willen	beantwoorden.	

Deze	contacten	ga	ik	zeker	missen.	Door	de	gesprekjes	heb	ik	veel	
mensen	beter	leren	kennen	en	bij	de	busreisjes	en	bingo		mogen	
ontmoeten.	

Ik	kreeg	wel	eens	telefoontjes	waar	een	
berichtje	op	stond:	Greet,	ik	ben	bij	de	
reumavereniging	dus	jij	weet	wie	ik	ben.	
Wil	jij	mij	terug	bellen?	En	dan	hoorde	ik	
aan	de	stem	wie	het	was	en	dat	is	leuk.

Maar	ook	Ad	heeft	zich	ingezet	voor	
de	vereniging.	Hij	was	zullen	we	maar	
zeggen	onze	zakkenvuller!!	Om	de	drie	
maanden	werd	het	nieuwe	Contact	

Gastvrouw en postzakkenvuller
VOOR U GESCHREVEN  Ik herken aan de stem wie het is 

bij	ons	bezorgd	door	drukker	Joop.	Dan	kon	Ad	aan	de	slag	met	stickers	
plakken,	enveloppen	vullen,	tellen	en	klaar	maken	in	grote	postzakken	
zodat	ze	verstuurd		konden	worden.

En	samen	op	pad	voor	leuke	prijsjes	voor	de	bingo!	En	alles	in	orde	
maken	voor	een	leuke	avond.	We	zullen	het	zeker	missen.

Daarom	hoop	ik	dat	we	elkaar	blijven	ontmoeten		bij	het	zwembad	of	op	
de	fiets	of	een	rondje	Eindhoven.	Mijn	advies	is	blijf	bewegen	dan	komen	
we	elkaar	zeker	weer	tegen.

Tot	ziens	en	hartelijke	groeten	van	
Ad en Greet

Abonneer	je	gratis	op	de	nieuwsbrief	van	ReumaNederland
ReumaNederland	bericht	over	de	problematiek	van	leven	met	reuma.	
Ze	geven	adviezen	en	tips.	Over	oplossingen,	en	onderzoek,	en	de	
manier	waarop	zij	werken	aan	“een	beter	leven	met	reuma	vandaag	
en	een	leven	zonder	reuma	morgen”

Meld	je	aan	voor	de	nieuwsbrief	van	ReumaNederland	en	je	ontvangt	
zo’n	acht	keer	per	jaar	een	update	over	lopende	onderzoeken	en	bereikte	
resultaten,	en	ongeveer	zes	keer	per	jaar	een	actiemail	met	interessante	
campagnes	en	activiteiten.	Ga	naar:	reumanederland.nl/nieuws-en-
pers	en	vul	onderaan	de	pagina	je	e-mailadres	in.
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Florian 
Schouten

Mij	is	gevraagd	dit	laatste	stukje	voor	jullie	te	schrijven,	geen	
droevig	stukje	maar	een	vrolijke	noot	als	afscheid.	Eind	2023	wordt	
onze	reumavereniging	opgeheven	maar	ik	laat	de	jaren	die	ik	bij	de	
reumavereniging	was	passeren.	

Ik	zocht	naar	een	passende	beweging	voor	mijn	mankementen	en	vond	
deze	bij	de	reumavereniging,	ja,	tai	chi	dat	was	het.	Ik	maakte	kennis	met	
José	en	door	haar	werd	ik	dus	lid.	Ze	is	er	niet	meer	onder	ons	maar	ik	
vond	haar	een	pracht	mens.	

De	tai	chi	groep	in	Gestel	met	Jo	heb	ik	met	veel	plezier	en	weinig	
spierpijn	een	paar	jaar	gedaan	maar	helaas	gooide	mijn	hulp	roet	in	het	
eten.	Niet	getreurd	er	waren	nog	genoeg	uitstapjes,	lezingen,	fietstochten,	
ledenvergaderingen	met	bingo	erna,	Nieuwjaars	buffetten	en	niet	te	
vergeten	de	niet	zo	drukbezochte	reumavereniging-middagen	in	`t	Slot.	
  
Ook	tweemaal	per	jaar	naar	het	thermaal	bad	Arcen	was	vaste	prik.	
Laatste	keer	aardig	wat	thermaal	water	in	mijn	oor	gehad,	oor	dicht	en	de	
dokter	moest	het	twee	keer	openspuiten	met	een	mini	uitvoering	van	een	
hoge	drukspuit.	Nooit	geweten	dat	je	daarna	zo	goed	kon	horen.	

Het	gaat	jullie	goed 
VOOR U GESCHREVEN  Eerste kennismaking met tai chi

Hebben	vele	mooie	plekken	van	Nederland	gezien	en	stukken	wijzer	
geworden	van	de	lezingen.	Wat	zullen	we	dit	alles	gaan	missen	maar	wat	
blijft	zijn	de	vele	mooie	en	leuke	herinneringen.	Wat	ik	zeker	nooit	meer	
zal	vergeten	is	de	droge	mik,	die	houden	we	erin.	Greet	no	hard	feelings,	
hoor.	Ik	kan	er	smakelijk	om	lachen.

Lieve	mensen	eigenlijk	is	het	te	veel	om	op	te	schrijven,	eenieder	zal	
zo	zijn	of	haar	persoonlijke	herinneringen	aan	de	reumavereniging	
hebben.	Tot	slot	bedank	ik	alle	bestuursleden	en	vrijwilligers	van	de	
reumavereniging	voor	al	het	werk	en	de	tijd	die	jullie	voor	ons,	de	leden	
voorover	hebben	gehad.	Hoop	het	beste	voor	iedereen	en	tot	ziens.

Florian Schouten
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Tineke den 
Hoed

Mijn	geheugen	laat	mij	in	de	steek,	als	ik	bedenk	wanneer	ik
lid	ben	geworden.	Dat	moet	geweest	zijn	rond	onze	verhuizing	
in	2014.	Ik	wilde	iets	voor	mezelf	en	ik	wilde	gaan	bewegen.	En	hoe	
ik	nu	bij	de	Mortel	kwam	weet	ik	ook	niet	meer.	Maar	ik	liep	erbinnen	
en	heb	een	proefles	gedaan	bij	tai	chi.	

Het	was	wel	even	wennen.	Het	voelde	zo	anders	dan	alle	andere	sporten	
die	ik	al	eens	gedaan	had.	Maar	het	was	wel	wat	voor	mij.	De	groep	
dames	was	aardig	en	dat	stimuleerde	ook.	En	Jo	deed	zijn	best	om	
alles	goed	uit	te	leggen.	Alleen	toen	we	‘de	vorm’	gingen	lopen,	met	37	
verschillende	oefeningen,	dacht	ik:	dit	lukt	mij	nooit	om	te	onthouden.	
Maar	in	de	loop	van	de	jaren	gaat	dat	steeds	beter.	

We	hebben	samen	veel	mensen	zien	komen	en	gaan.	Maar	de	vaste	kern	
is	altijd	gebleven.	Op	een	zeker	moment	ging	de	coördinatrice	verhuizen	
en	kwam	de	vraag	wie	het	over	wilde	nemen.	Er	werd	niet	zo	snel	
gereageerd.	Zou	ik	dat	kunnen?	En	wat	houdt	het	in?	Ik	was	er	nog	niet	zo	
lang	bij.	Maar	ik	heb	toegezegd	het	te	gaan	proberen.	Zodoende	rolde	ik	
de	vereniging	in.	

We	hebben	in	de	tai	chi	groep	veel	meegemaakt.	Zo	kreeg	Jo,	de	leraar,	
een	heftig	ongeluk.	Hij	stond	thuis	op	het	dak,	te	helpen	met	een	

Herinnering	aan	mijn	tijd	 
VOOR U GESCHREVEN  Tai	chi	heeft	mijn	leven	verrijkt

reparatie.	Er	kwam	een	krachtige	windvlaag	en	blies	hem	van	het	dak.	
Met	zwaar	letsel	is	hij	naar	het	ziekenhuis	vervoerd.	Vreselijk.	Maar	de	
kracht	van	tai	chi	was,	dat	hij	na	een	week	of	acht	weer	kwam	lesgeven.	
Wonderbaarlijk	vind	ik	dat	nog	altijd.

Ook	tijdens	corona	konden	we	geen	les	volgen	in	de	zaal.	Wat	dan?	Zolang	
zonder	tai	chi	wilden	we	ook	niet.	Toen	kwam	iemand	op	het	idee	om	
het	met	Zoom	te	proberen.	Gewoon	de	computer	of	IPad	aan	en	in	de	
huiskamer	tai	chi	volgen.	Stoelen	aan	de	kant	en	gaan.	

Het	was	wel	even	wennen	en	voor	enkele	leden	voelde	het	niet	goed.	Het	
was	ook	wel	eens	klungelen,	voordat	iedereen	beeld	en	geluid	had,	maar	
we	zijn	er	altijd	uitgekomen	en	het	had	wel	wat	om	op	deze	manier	toch	
samen	bezig	te	zijn.	Bovendien	maakten	we	ook	kennis	met	leden	van	de	
groep	uit	Gestel.	

We	zijn	zo	toch	een	tijdlang	door	kunnen	gaan.	En	wat	was	het	weer	
fijn	om	te	kunnen	beginnen	na	de	corona	lockdown.	Het	is	voor	mij	
nog	steeds	een	feestje	om	elke	woensdag	weer	te	kunnen	gaan.	Het	
ondersteunt	je	de	hele	week	en	door	de	oefeningen	voel	je	je	veel	beter.

Maar	niet	alleen	de	beweeggroep	heeft	invloed	op	mij	gehad	binnen	
de	reumavereniging.	Ik	herinner	mij	de	busreizen	naar	bijvoorbeeld	(in	
willekeurige	volgorde)	De	Keukenhof,	Nunspeet,	Haarlem,	Zutphen,	
Arcen	en	de	Thermaal	baden,	Oirschot	en	de	Museum	Plus	Bus	naar	Den	
Haag	en	het	Kröller-Müller	Museum.	Te	veel	om	op	te	noemen.	Allemaal	
geweldig	gezellig	en	goed	verzorgd.

De	fietstochten.	Ik	heb	er	enkele	meegefietst.	Altijd	heel	gezellig	en	prima	
verzorgd	met	lunch	en	terrasjes.	En	altijd	veilig	door	begeleiders	en	EHBO.	
Ook	de	nieuwjaarslunch	en	de	bijeenkomsten	in	de	Genniper	Parken	en	
andere	locaties	als	er	vergaderingen	waren	voor	de	coördinatoren	van	de	
beweeggroepen.	Het	was	altijd	goed	verzorgd	en	gezellig.	De	Algemene	
Ledenvergaderingen	met	aansluitend	de	Bingo.	
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De	themabijeenkomsten	voor	alle	leden	met	sprekers,	die	ons	uitleg	gaven	
over	reuma	en	de	klachten,	maar	ook	de	mogelijkheden	die	er	zijn	en	de	
inzichten	die	we	kregen	om	er	mee	om	te	gaan.	Het	blad	Contact,	waar	alle	
informatie	vermeld	stond.	Het	Reumacafé,	om	samen	te	komen	en	alles	
met	elkaar	te	delen.

Ik	heb	deze	jaren	als	een	verrijking	ervaren.	De	bijeenkomsten	voelden	als	
een	warm	bad.	Het	is	heel	jammer	dat	door	ReumaNederland	hier	een	
einde	aan	komt.	Maar	we	gaan	er	alles	aan	doen	om	door	te	gaan	met	de	
tai	chi	groep	in	de	Mortel.	Er	zijn	lichtpuntjes	en	we	houden	goede	moed	
dat	het	gaat	lukken.

Iedereen	die	een	radertje	was	in	deze	vereniging	wil	ik	hartelijk	bedanken.	
Jullie	hebben	mijn	leven	kleur	gegeven.	Ik	voelde	mij	opgenomen	in	jullie	
organisatie.

Het	ga	jullie	allemaal	goed.	
Liefs,	
Tineke den Hoed

Mevrouw	T.	Acket
Mevrouw	R.	Boonman
Mevrouw	L.	Buzzi
Heer	W.	Coenen
Mevrouw	P.	Felten

Nieuwe leden (bijgewerkt	tot	en	met	31	april)
Wij	verwelkomen	onze	nieuwe	leden

Mevrouw	Y.	van	de	Kerkhof
Heer	en	mevrouw	van	der	Lee
Mevrouw	K.	Looijmans
Mevrouw	M.	van	Velsen

Dat	was	het	dan	voor	de	laatste	keer	een	ALV	met	Bingo	avond.

Met	gemengde	gevoelens	proberen	we	er	een	gezellige	avond	van	
te	maken.	Wanneer	ik	langs	iedereen	ga	met	de	vraag	of	er	een	
handtekening	gezet	kan	worden	voor	het	opheffen	van	de	vereniging	
hoor	ik	van	iedereen	dat	ze	het	zo	jammer	vinden.

Tijdens	de	ALV	stemt	iedereen	voor	want	we	beseffen	allemaal	dat	je	
zonder	financiële	middelen	niet	verder	kunt.

Op	het	moment	wanneer	de	balletjes	gaan	rollen	wordt	het	weer	een	
ouderwets	gezellig	avondje.	De	bitterballen	smaken	heerlijk	en	de	
drankjes	gaan	er	goed	in.

Daarna	de	loterij	nog	gespeeld	en	alle	prijsjes	verloot.

Maar	dan	moet	er	afscheid	genomen	worden	en	komen	bij	veel	leden	
de	traantjes.	Met	de	belofte	dat	we	contact	houden	gaat	iedereen	
tevreden	naar	huis.

Groetjes,
Greet van Gessel

Afscheid 
nemen doet 
pijn

Sfeerverslag Speciale ALV
SFEERVERSLAG
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Wil van 
Werven

Dag	alle	mede	reumavereniging	leden.	

Toch	fijn	om	dat	nog	een	keer	te	kunnen	zeggen	toch?	
Want	dit	stukje	komt	in	het	laatste	verenigingsblad	Contact!	
Of	ik	nog	iets	wou	schrijven	over	de	fietstochten	die	we	gedaan	hebben.

En	dan	heb	ik	twee	verschillende	gevoelens.	De	eerste	is	weemoed	omdat	
er	een	begin	was	waarin	verschillende	mensen	met	veel	passie	mooie	
tochten	georganiseerd	hebben.	We	zijn	in	en	om	Eindhoven	op	mooie	
plekjes	geweest	waar	ik	het	bestaan	niet	van	wist!	

Fietstochten	voor	fietsers	en	scootmobielers.	Altijd	met	iemand	met	een	
EHBO-tas	bij	de	hand.	Voor	zover	ik	me	kan	herinneren	gelukkig	weinig	
nodig	gehad!	Er	viel	wel	eens	iemand	van	de	fiets,	maar	gelukkig	zonder	al	
te	grote	schade	aan	lijf	en	fiets!

Het	tweede	gevoel	wat	bij	me	opkomt	maakt	dat	er	een	glimlach	om	mijn	
mond	komt.		Dan	zie	ik	weer	langzaam	alle	fietsers	zich	verzamelen	met	
áltijd	de	gebruikelijke	laatkomers.	En	dan	net	allemaal	op	de	fiets	en	weer	
afstappen	omdat	er	achterin	of	voorin	de	groep	iets	misging.	

Dag alle mede reumavereniging leden
VOOR U GESCHREVEN  Herinneringen	aan	fijne	fietstochten

Maar	als	de	vaart	er	een	keer	in	zat	konden	we	kilometers	maken.	De	
sfeer	en	de	gezelligheid	onderweg	zullen	mij,	en	vast	bij	veel	mensen	
bijblijven!	Om	niet	al	te	veel	vermoeid	te	raken,	was	er	al	gauw	een	
uitspanning	waar	we	een	lekkere	lunch	kregen,	en	daarna	weer	verder.	
En	weer	genieten	van	de	mooie	natuur	in	ons	Brabantse	land.	Om	dan	
weer	aan	te	komen	bij	het	begin,	nog	iets	te	drinken	en	het	afscheid	van	
medefietsers!	

Rest	mij	de	organisatoren	hartelijk	te	bedanken	voor	de	vele	fijne	tochten	
die	we	met	elkaar	mochten	beleven!	Met	de	hoop	dat	we	elkaar	toch	
nog	eens	ergens	zullen	tegenkomen!	En	nu	dus	het	einde	van	die	mooie	
tochten.	Het	ga	jullie	goed!

Wil van Werven

GEWRICHTSKLACHTEN?
Nu is er de DORN-methode!

Een zachte correctie van wervelkolom en gewrich-
ten ter behandeling van rug- en gewrichtsklachten.       
Ook bij alle vormen van reuma!

Verder kunt u bij Achaïa ook terecht voor klassieke 
homeopathie en/of voetreflexzonetherapie!

Bel voor een afspraak of vrijblijvende informatie: 
ACHAÏA, praktijk voor natuurgeneeskunde
Het Puyven 119    ◦  5672 RC Nuenen
Tel.: 040-8443035 of 06-11426308  
info@achaia.nl  ◦  www.achaia.nl
 (gedeeltelijke) vergoeding door zorgverzekeraars!

Nieuwsbrief ReumaMagazine

Abonneer	je	gratis	en	voor	
niks	op	de	digitale	nieuwsbrief	
van	ReumaMagazine.
 
Ga	naar:	reumamagazine.nl,	
helemaal	onderaan	de	pagina	
kun	je	je	inschrijven	voor	de	
nieuwsbrief.

Er	staan	vaak	boeiende	en	
interessante	artikelen	in.
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Donald en 
Corry 
Huffenreuter

Onze	onvolprezen	hoofdredacteur	Wilma	Wijnen	heeft	me	
gevraagd	een	stukje	te	schrijven	voor	het	laatste	contact	van	juni
2023.	Maar	ik	moest	het	wel	voor	1	mei	2023	inleveren.	Sorry	Wilma,	
is	me	niet	gelukt,	maar	ik	hoop	dat	je	me	één	dag	respijt	geeft.	Als
Wilma	dat	gedaan	heeft,	dan	lezen	jullie	nu	mijn	bescheiden	bijdrage.

Besef	dringt	nu	ook	tot	me	door	dat	de	vereniging	gaat	verdwijnen,	
maar	ik	hoop	van	harte	dat	de	vele	contacten	die	in	de	loop	der	jaren
zijn	ontstaan	blijven	bestaan.

Ik	ken	de	vereniging	sinds	1992	toen	mijn	man	Donald	RA	kreeg.	We	
sloten	ons	aan	bij	de	vereniging.	De	kerstbijeenkomsten	in	de	grote
zaal	van	het	Van	der	Valk	Motel	waren	gevuld	met	honderden	leden
en	hun	eventuele	partner.	Het	waren	gezellige	bijeenkomsten.	Een	tijd	
lang	waren	mijn	man	ik	geen	lid,	hadden	het	druk	met	werken,	etc.
Maar	op	enig	moment	toch	weer	in	contact	gekomen	met	de	
reumavereniging	en	weer	lid	geworden.	

We	hebben	samen	aan	veel	activiteiten	meegedaan,	zoals,	fietstochten,	
de	bezoeken	aan	Arcen,	de	dag	uitstapjes,	de	kerstdiners	bij	‘t	Witven,	

CONTACTEN	zijn	waardevol 
VOOR U GESCHREVEN  Zoek ze, pak ze en onderhoud ze

later	werden	dat	nieuwjaarsbijeenkomsten,	de	ledenvergaderingen	
met	natuurlijk	de	BINGO	waar	we	altijd	wel	een	prijsje	scoorden,
de	interessante	lezingen	en	de	zeer	attente	gastvrouwen.	Donald	
en	ik	zullen	dit	allemaal	gaan	missen.

De	deelname	aan	diverse	activiteiten	werden	helaas	steeds	minder	
bezocht.	Het	jaarlijkse	vrijwilligersuitstapje	met	zeer	gemotiveerde	
vrijwilligers	(ik	was	contactpersoon	Advertentie	Beheer)	waren	
ook	altijd	erg	leuk	en	leerzaam.	Dank	aan	de	adverteerders	voor	
de	goede	contacten	en	natuurlijk	hun	bijdragen	om	veel	voor	de
leden	mogelijk	te	maken.	Dank	ook	aan	de	leden	van	het	bestuur	
voor	hun	grote	inzet	voor	de	vereniging.

Ik	hoop	dat	deze	mooie	1	meidag	over	mag	gaan	in	een	mooie	zomer!
Blijf	zoveel	mogelijk	genieten	van	de	dingen	die	je	nog	kunt	doen!	

Hartelijke	groetjes	ook	namens	Donald,
Corry	Huffenreuter

Meld	je	aan	voor	de	gratis	nieuwsbrief	van	ReumaZorg	Nederland

Wil	je	iedere	twee	weken	nieuws	ontvangen	van	ReumaZorg	Nederland?	
Stuur	dan	een	mailtje	naar: aanmelding@reumazorgnederland.nl.	
Je	ontvangt	informatie	over	webinars,	wetenschappelijk	onderzoek,	
persoonlijke	verhalen	van	reumapatiënten,	nieuwe	ontwikkelingen	in	
behandelingen	en	nog	veel	en	veel	meer.	

Zeer	informatief	en	plezierig	om	te	lezen!
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Liesbeth 
Quint de Wit

Mij	is	gevraagd	om	een	laatste	stukje	te	schrijven	voor	ons	
Verenigingsblad	HET	CONTACT.

Dat	gaat	eerlijk	gezegd	niet	in	mijn	koude	kleren	zitten.	Voor	mij	ligt	
een	aantal	‘CONTACTEN’	uit	2011.	In	het	Contact	van	15	maart	2011	
staan	mijn	eerste	Sfeerverslagen	over	onder	meer	de	Kerstviering	
van	14	december	2010,	de	Nieuwjaarsviering	van	8	januari	2011	en	
het	sfeerverslag	vrijetijds-	en	sportmarktinformatie,	demonstratie	en	
workshops.

U	zult	denken:	wat	een	rare	opsomming	van	deze	sfeerverslagen.	Echter	
voor	mij	is	het	een	herrinnering	aan	“Wat	zat	ik	te	doen	als	redacteur	
van	de	reumavereniging?	Oftewel	heb	ik	iets	kunnen	toevoegen	aan	het	
boekje	dat	ik	geacht	werd	te	vullen	met	teksten	met	voor	ieder	lid	een	
feest	der	herkenning.”

Hoe	ben	ik	eigenlijk	redacteur	geworden	voor	de	Reumavereniging?	Op	
een	gegeven	moment	was	ik	een	nieuwe	patient	in	de	praktijk	van	Lillian	
Korremans	en	zoals	gewoonlijk	raak	je	dan	toch	met	elkaar	in	gesprek.	
Van	mijn	zijde	kwam	al	snel	ter	sprake	dat	ik	binnen	afzienbare	tijd	met	

Door	samenwerking:	CONTACT! 
VOOR U GESCHREVEN   Schrijven	is	(ook)	een	BAAN!

pensioen	zou	gaan	maar	dat	ik	er	geen	bezwaar	tegen	had	dat
ik	vrijwilligerswerk	zou	gaan	doen.	Lillian	knoopte	dit	goed	in	haar	oren	
en	liet	Inge	Beekmans	al	snel	daarna	contact	met	mij	opnemen.	

Een	en	ander	verliep	toen	nog	via	de	voorzitter	van	de	vereniging	Ton	
Reijs.	Hij	had	niet	veel	vertrouwen	in	mijn	capaciteiten.	Toch	kreeg	ik	de	
baan!	Dit	heeft	geresulteerd	in	een	jarenlange	samenwerking	met	de	
nieuwe	voorzitter	Inge	Beekmans	en	eerste	secretaris	Lillian	Korremans
en	de	andere	bestuursleden	van	de	Reumavereniging.	Totdat	ik	na	een	
aantal	jaren	en	een	viertal	boekjes	per	jaar	voelde	dat	“het”	niet	meer	
ging	en	ik	dit	kenbaar	maakte	in	een	bestuursvergadering.

Men	is	toen	naarstig	gaan	zoeken	naar	een	nieuwe	redacteur	en	werd	
Wilma	gevonden,	onze	huidige	hoofdredacteur.	Een	schot	in	de	roos.	
Zij	was	degene	die	vernieuwingen	doorvoerde	vooral	met	betrekking	
tot	de	lay-out	van	het	oude	boekje.

Waarom	zagen	de	leden	van	de	Reumavereniging	mij	nooit	bij	dagjes	
uit	of	andere	gezamenlijke	activiteiten?	Het	simpele	antwoord	was	dat
ik	een	hondje	had,	dat	ik	niet	een	gehele	dag	alleen	wilde	laten.	Eerlijk	
gezegd	heb	ik	die	beslissing	nooit	erg	gevonden.	Daar,	waar	ik	in	de	
beginjaren	heel	veel	moeite	heb	gehad	bij	het	hebben	en	verzorgen	
(lees:	opvoeden)	van	mijn	kleine	teckeltje,	groeide	ik	naar	het	hondje	
toe	en	heb	ik	haar	zelfs	door	het	toepassen	van	de	Heimlichmanoeuvre	
eens	het	leven	gered.	En	u	weet:	als	je	iemand	het	leven	redt,	moet	je	
er	de	rest	van	je	leven	voor	zorgen.	Nou,	dat	heb	ik	dan	ook	gedaan.	
Op	8	juni	gaat	het	de	eerste	keer	worden,	dat	ik	mee	op	reis	ga	naar
de	Glasblazerij	in	Leerdam.	Ik	heb	mezelf	beloofd	om	van	dat	reisje	
te	gaan	genieten.

De	laatste	jaren	werden	Lillian	en	ik	regelmatig	gevraagd	om	de	
Bingo-activiteiten	te	leiden	na	de	jaarlijkse	Algemene	Ledenvergadering.	
Ik	was	dan	de	“notaris”.	Alhoewel	ik	deze	term	totaal	niet	kende,	
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begreep	ik	goed	wat	er	van	mij	verwacht	werd.	Dit	was	wel	de	reden	dat	
ik	nooit	zelf	met	de	Bingo	kon	meedoen.	Af	en	toe	kocht	ik	wel	lootjes	
waarmee	ik	de	kans	kreeg	om	aan	het	einde	van	de	avond	de	fruit-	en/of	
levensmiddelenmand	te	winnen.	Natuurlijk:	nooit	was	dat	het	geval.	Maar	
als	ik	dan	de	gezichten	van	de	winnaars	zag,	zo	blij,	dan	gunde	ik	het	die	
mensen	van	ganser	harte.

Op	3	mei	2023	hadden	we	de	laatste	ALV	in	het	bestaan	van	onze	
Reumavereniging.	Helaas	houdt	ons	bestaansrecht	op	door	financiele	
omstandigheden.	Ook	dit	keer	was	ik	gevraagd	notaris	te	willen	zijn.	
Natuurlijk,	geen	enkel	probleem.	Na	jarenlange	ervaring	en	het	plezier	
daarvan	kennende,	kwam	ik	weer	naar	‘t	Slot	om	samen	met	de	
penningmeester	de	balletjes	te	laten	rollen.	Aanvankelijk	dacht	ik	deze	
avond	te	kunnen	afsluiten	met	Lillian,	mijn	Bingo-maatje.	De	lootjes	voor	
de	allerlaatste	grote	prijs,	de	levensmiddelenmand	hoefden	niet	gekocht	
te	worden.	Greet,	onze	onvertogen	gastvrouw,	zei	tegen	mij:	“Zal	ik	voor	
jou	maar	een	nummertje	uit	het	boekje	scheuren?”

“Oh,	dat	is	goed	Greet,”	zei	ik,	want	ik	was	al	volop	bezig	met	de	balletjes	
voor	de	Bingo.

Natuurlijk	hoef	ik	hierover	niet	lang	uit	te	weiden:	Wim,	onze	voorzitter,	
trok	nummer	313,	mijn	lootje.	En	weet	je	nu	wat	het	leukste	was	om	
de	levensmiddelenmand	te	winnen:	het	feit	dat	het	mij	door	iedereen	
gegund	werd	om	deze	prijs	te	winnen.	Wat	een	heerlijke	vereniging	toch	
en	hoe	jammer	dat	we	genoodzaakt	zijn	om	onze	vereniging	te	moeten	
opheffen.

Dank	voor	alle	jaren	dat	ik	jullie	redacteur	en	bestuurslid	mocht	zijn	en	
dank	aan	Inge	voor	de	vakkundige	begeleiding	bij	het	samenstellen	van	
ons	CONTACT.

Liesbeth Quint - de Wit

José van der 
Velden

Een	druilerige	en	frisse	zaterdag	in	maart.	Op	het	afgesproken	
tijdstip	gaat	de	deurbel.	Een	waterig	zonnetje	breekt	door.	We	gaan	eerst	
de	collectebussen	en	het	stratenplan	ophalen.	José	praat	honderduit.	
Eerst	nog	een	bakkie	koffie	bij	mij	thuis	voordat	we	echt	starten.	We	
slalommen:	ik	neem	het	ene	huis,	José	het	volgende,	ik	het	huis	daarnaast	
weer	en	zo	verder.	Het	gaat	vlot.	Veel	mensen	zijn	thuis	op	zaterdag.	

We	merken	dat	er	veel	expats	in	mijn	wijk	wonen,	eh,	a	small	contribution	
for	research	into	arthritis?	Zoiets?	Ze	reageren	stomverbaasd.	Dat	zal	
mijn	Engels	wel	zijn.	Veel	oudere	mensen	hebben	al	een	schaaltje	met	
kleingeld	bij	de	deur	staan.	“Ik	verwachtte	jullie	al,	ik	had	het	spotje	met	
Anita	Witzier	op	televisie	gezien.”	Sommige	jongere	mensen	‘hebben	
al	gegeven.’	Helemaal	goed.	Anderen	zeggen	nee	of	maken	alleen	een	
afwerend	gebaar.	Ook	goed.	

Ondertussen	kletsen	José	en	ik	heel	wat	af.	Gezellig	zo	samen	lopen.	
We	hebben	het	over	de	prijsuitreiking	van	de	fotowedstrijd	op	de	
jubileum	dag	in	de	Keukenhof.	“Jij	moet	dat	doen,	José,	want	jij	bent	
de	penningmeester.”	Tuurlijk	doet	ze	dat.	Hartstikke	leuk.	“Wanneer	
zullen	we	afspreken?,”	vraagt	ze.	“Het	is	pas	maart,	we	hebben	nog	tijd.”	

Dagje	collecte	lopen	voor	ReumaNederland 
VOOR U GESCHREVEN  Herinnering aan José
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We	hebben	we	het	ook	over	bestuurlijke	zaken.	José	is	met	hart	en	ziel	
betrokken	bij	de	reumavereniging	maar	belangrijker	nog:	zij	heeft	een	
kritische	blik	en	dat	bewonder	ik	zeer	aan	haar.	Waar	ik	overheen	lees,	
daar	stelt	zij	vragen	bij.

Dan	komen	we	langs	café	De	Beer	op	de	Tongelresestraat.	Dat	zit	op	
zaterdagmiddag	al	goed	vol.	“Gaan	we	hier	naar	binnen?”,	vraag	ik	José.	
“Ja,	hoor.”	Het	staat	er	blauw	van	de	rook.	Dat	mocht	toen	nog.	“Een	
bijdrage	voor	de	reumacollecte?”,	vragen	we	bedeesd.	De	barvrouw	vindt	
het	goed.	“Kom	maar	hier!”,	wordt	er	geroepen.	De	briefjes	verdwijnen	in	
onze	bussen.	Eenmaal	buiten	zijn	we	onder	de	indruk	hoeveel	papiergeld	
er	is	gegeven.

Als	we	de	collectebussen	weer	hebben	ingeleverd,	schuiven	we	thuis	de	
Shepherd’s	pie	de	oven	in.	Ondertussen	opent	Jan	een	flesje	witte	wijn	
en	is	Henk,	een	oude	huisvriend,	ook	gearriveerd.	We	smullen	van	het	
eten	en	de	wijn.	Het	gesprek	aan	tafel	is	levendig	en	gaat	alle	kanten	
op.	Er	wordt	veel	gelachen.	Maanden	later	ontvang	ik	een	kaartje	van	
ReumaNederland	met	een	bedankje.	We	hebben	meer	dan	300	euro	
opgehaald.	Dat	noem	ik	nog	eens	het	nuttige	met	het	aangename	
combineren.	Zo	jammer	dat	José	er	niet	meer	is	om	deze	herinnering	te	
delen.	

Wilma	Wijnen

Digitale nieuwsbrief
De	digitale	nieuwsbrief	wordt	verstuurd	tot	het	einde	van	onze	vereniging:	
31-12-2023	en	bevat	informatie	over	reuma,	algemene	medische	informa-
tie,	tips,	puzzels	en	ander	vermaak.	

Wilt	u	deze	ontvangen?	Aanmelden	kan	via	de	website:
www.rveindhoven.nl of	stuur	een	e-mail	naar	onze	secretaris	Wim:	
info@rveindhoven.nl

Prijsuitreiking	fotowedstrijd	jubileumdag	
in de Keukenhof

1e	prijs:	Janna	Kiers

2e	prijs:	Willy	Klappe

3e	prijs:	Ad	van	Gessel
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Samen	met	de	Nederlandse	Federatie	van	Universitair	
Medische	Centra	(NFU),	de	Nederlandse	Vereniging	van	
Ziekenhuizen	(NVZ)	en	het	Koninklijk	Nederlands	Genootschap	
voor	Fysiotherapie	(KNGF)	pleit	de	Patiëntenfederatie	ervoor	
om	programma’s	die	patiënten	fit	maken	voor	een	operatie	–	ook	
wel	prehabilitatie	genoemd	-	standaard	te	vergoeden.	Volgens	de	
partijen	leidt	prehabilitatie	tot	een	sneller	herstel	van	patiënten	
en	bespaart	het	daarmee	uiteindelijk	zorgkosten.

De	organisaties	vragen	de	Tweede	Kamer	om	deze	prehabilitatie	in	
de	standaardzorg	op	te	nemen,	zodat	deze	zorg	sneller	wordt	
opgeschaald.	Dit	is	nodig	omdat	nog	slechts	enkele	zorgverzekeraars	
prehabilitatie	vergoeden	en	niet	alle	zorgverzekeraars	vinden	dat	
prehabilitatie	voldoet	aan	de	‘stand	van	wetenschap	en	praktijk’.	
De	partijen	vinden	dat	de	wetenschap	heeft	aangetoond	dat	
prehabilitatie	een	succesvolle	bijdrage	levert	aan	het	herstel	
van	patiënten	en	het	daarom	vergoed	moet	worden.

Positieve	effecten	prehabilitatie
De	partijen	schrijven	aan	de	Tweede	Kamer	dat	prehabilitatie	een	
doorslaggevende	rol	speelt	bij	medische	ingrepen.	Omdat	patiënten	

Hoe	fitter,	
hoe beter

Maak	werk	van	fitte	patiënten	vóór	de	behandeling 
VOOR U GELEZEN  Sneller en beter herstel

door	een	prehabilitatie-traject	met	een	zo	goed	mogelijke	conditie	
de	operatie	ingaan,	heeft	dit	positieve	effecten	voor	de	patiënt	zelf	
én	voor	de	zorg	in	het	algemeen.	Hoe	fitter	een	patiënt	de	operatie	
ingaat,	hoe	beter	de	patiënt	er	doorgaans	uitkomt.	Dit	leidt	tot	
minder	complicaties,	minder	ongeplande	heropnames	en	een	sneller	
en	beter	herstel	van	de	patiënt.	Daarnaast	wordt	de	betrokkenheid	
van	de	patiënt	bij	de	behandeling	vergroot.	De	kwaliteit	van	leven	
verbetert	op	korte	en	langere	termijn.	Dit	voorkomt	onnodige	
ziekenhuiskosten	en	verlaagt	de	druk	op	de	zorg.

Begeleiding	op	het	gebied	van	voeding,	fysieke	en	mentale	fitheid	
en/of	het	corrigeren	van	andere	(onderliggende)	aandoeningen	zijn	
voorbeelden	van	manieren	waardoor	patiënten	beter	voorbereid	
een	behandeling	ingaan.

Fit4Surgery
Het	programma	Fit4Surgery	vraagt	al	langer	aandacht	voor	de	fitheid	
van	patiënten	vóór	de	behandeling.	Dit	programma	is	begonnen	in	
het	RadboudUMC,	maar	krijgt	al	in	verschillende	andere	Nederlandse	
ziekenhuizen	navolging.	De	ambitie	is	om	het	uit	te	rollen	door	heel	
Nederland.	Met	het	programma	proberen	zorgaanbieders	samen	met	
verzekeraars	voor	elke	patiënt	een	individueel	fitheidsplan	te	realiseren.	
De	resultaten	daarvan	zijn	erg	positief.

Bron: ReumaMagazine

In samenwerking met
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Geluk is 
besmettelijk

Het	is	zo	makkelijk	om	alleen	oog	te	hebben	voor	alles	wat	slecht
is,	mis	gaat	en	lelijk	is.	Maar	wist	je	dat	je	zelf	de	baas	kunt	worden	
over	je	brein?	Psycholoog	Clara	den	Boer:	“Geluk	is	in	feite	als	een	spier	
die	je	krachtiger	of	slapper	maakt	door	de	manier	waarop	je	naar	de	
werkelijkheid	kijkt.”

Dat	we	vooral	oog	hebben	voor	alles	dat	mis	is	in	ons	leven,	is	volgens	
Psycholoog	Clare	den	Boer	niet	gek:	“Ons	brein	is	voorgeprogrammeerd	
op	basis	van	angst	en	daarom	signaleer	je	vooral	wat	niet	goed	gaat.	Dat	
angstprincipe	heeft	ons	duizenden	jaren	helpen	overleven.	Maar	tijden	
veranderen.	Nog	nooit	is	onze	samenleving	zo	veilig	geweest,	hebben	we	
zo	veel	te	eten	gehad,	worden	we	zo	oud	en	zijn	we	zo	gezond	geweest.	
Helaas	heeft	ons	brein	zich	niet	aangepast	aan	deze	nieuwe	realiteit	en	
zijn	we	nu	slachtoffer	van	die	negatieve	radar.”

Geluk is een spier
We	zijn	volgens	Den	Boer	in	staat	het	brein	de	baas	te	worden.	“De	
hersenen	zijn	flexibeler	dan	we	dachten.	Geluk	is	in	feite	als	een	spier	
die	je	krachtiger	of	slapper	maakt	door	de	manier	waarop	je	naar	de	

Zo	train	je	je	geluksspier 

VOOR U GELEZEN  Omdenken	is	niet	positief	of	negatief,	maar	creatief

werkelijkheid	kijkt.”	Dat	betekent	niet	dat	je	elke	negatieve	situatie	
probeert	op	te	lossen.	Er	bestaat	ook	een	andere	weg:	het	omdenken.	
Omdenken	is	iets	anders	dan	oplossingen	aanreiken	of	tegenover	iets	
negatiefs	iets	positiefs	inbrengen.	Je	kunt	het	glas	halfvol	zien,	halfleeg	
óf	je	kunt	alvast	nadenken	over	waar	de	kraan	is.

Niet vechten, niet vluchten
Omdenken	is	niet	positief	of	negatief,	maar	creatief.	Niet	vechten	
of	ontwijken,	maar	meedeinen.	Niet	oordelen	en	niet	helpen,	maar	
luisteren.	Omdenken	lijkt	iets	passiefs	te	hebben.	Maar	door	niet	voor	
de	verdediging	of	de	aanval	te	kiezen	ontstaat	rust,	waardoor	je	ineens	
alle	kanten	op	kunt.	Of	er	ontstaat	ruimte	om	verbinding	met	de	ander	
te	maken.	En	dat	betekent	dat	geluk	niet	alleen	iets	is	waar	je	knetterhard	
voor	moet	werken,	maar	ook	iets	dat	bijna	als	vanzelf	komt	aanwaaien	
als	je	stopt	met	veranderen	wat	niet	te	veranderen	valt,	maar	desondanks	
positief	blijft.

Niet omdenken, maar ‘omdoen’
Vind	je	het	lastig	om	om	te	denken?	Start	dan	met	omdoen.	Dat	is	vaak	
makkelijker.	We	zijn	allemaal	erg	goed	in	negatief	gedrag:	klagen	gaat	ons	
makkelijk	af.	Ook	boos	worden,	is	een	makkie.	Maar	bedenk	dat	mensen	
spiegels	zijn;	we	kopiëren	de	emoties	van	een	ander.	Dus	als	jij	boos	doet,	
worden	de	mensen	om	je	heen	ook	boos	en	negatief.	En	jij	ook	weer	boos	
en	negatief.	Zelfs	zonder	een	Emilie	Ratelband	te	worden,	kun	je	een	stuk	
beter	in	je	vel	zitten	als	je	niet	negatief	maar	juist	positief	doet.	Lach	naar	
een	ander	en	ontdek	hoe	vaak	mensen	teruglachen.	Probeer	het	eens.	Je	
zult	verbaasd	staan	over	het	effect!

Positief	zijn	in	7	stappen
Uit	onderzoek	blijkt	dat	mensen	die	gelukkig	zijn,	zich	ook	omringen	met	
meer	mensen	die	gelukkig	zijn.	En	die	geven	die	ander	weer	…	geluk.	
Oftewel:	geluk	is	besmettelijk!	Hoe	zaai	je	geluk?
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1.	 Zorg	dat	je	iets	doet	waar	alleen	jij	per	direct	blij	van	wordt.	Eigen	lol	
eerst!	Bak	een	taart,	start	met	die	cursus	die	je	al	zo	lang	wilde	doen	
of	kijk	desnoods	een	lachfilm.

2.	 Geluk	vermenigvuldigt	als	je	het	deelt.	Spreek	af	op	een	terras,	help	je	
buurvrouw	of	pak	de	trein	voor	een	uitje	naar	een	oude	vriendin.	Jij	
blij,	maar	die	ander	ook.	

3.	 Strooi	met	complimenten.	Complimenten	versterken	je	eigen	
zelfvertrouwen	en	vaak	krijg	je	automatisch	een	compliment	terug.

4.	 	Schenk	aandacht	aan	de	talenten	van	een	ander;	je	collega,	je	partner	
of	je	kind.	Wat	een	ander	doet	vanuit	zijn	of	haar	talenten,	gaat	hem	
of	haar	uiteraard	makkelijk	af.	Maar	laat	merken	dat	het	waarde	heeft	
voor	jou.

5.	 Zit	het	even	tegen?	Zet	bewust	je	roze	bril	op.	Ook	als	je	pet	daar	niet	
naar	staat.	Probeer	om	te	denken	of	om	te	doen.

6.	 Heb	je	vaak	negatieve	gedachten,	onderzoek	ze	dan.	Zijn	ze	reëel?	Zo	
ja,	kijk	of	je	ze	kunt	veranderen.	Zeg	hardop	‘stop’	tegen	jezelf	als	je	
merkt	dat	je	negatieve	gedachten	met	je	op	de	loop	gaan.

7.	 Denk	in	mogelijkheden	en	concentreer	je	op	datgene	wat	wel	goed	
gaat.	Dat	kun	je	oefenen	door	op	moeilijke	momenten	hardop	te	
benoemen	waarvoor	je	dankbaar	bent.

Bron: Gezondnu.nl

Schrijf	je	in	voor	de	gratis	nieuwsbrieven	van	Gezondheidsnet, 
Plus Online	en	Max Vandaag.

Ga	naar	www.gezondheidsnet.nl;	het	blokje	nieuwsbrief	staat	aan	de	
rechterkant	op	de	pagina.	Je	vindt	er	vaak	interessante	artikelen	over	
gezondheid	in	het	algemeen.	In	de	nieuwsbrief	van	Plus Online	vind	je	
informatie	over	allerlei	onderwerpen.	Vaak	informatief	en	leuk	om	te	
lezen.	Ga	naar	www.plusonline.nl/nieuwsbrief en	meld	je	aan.	

Ook	Max Vandaag	heeft	een	gratis	nieuwsbrief	met	gevarieerde	
onderwerpen.	Ga	naar:	www.maxvandaag.nl	en	helemaal	rechts	
onderaan	kun	je	je	aanmelden.

Prettige	
of minder 
prettige	
associaties

Je	stapt	in	een	Italiaans	dorp	nietsvermoedend	een	bewierookt
kerkje	binnen	en	zomaar	komt	dat	lome	zondagochtendgevoel
uit	de	kerkbank	van	je	jeugd	weer	boven.	Geen	wonder:	geen	zintuig
is	zo	sterk	verbonden	met	onze	stemming	als	ons	reukvermogen.

De geur van vers gemaaid gras
Het	gebeurt	als	de	geur	van	stoofpeertjes	het	huis	vult.	Als	je	langs	een	
vers	gemaaid	grasveld	wandelt.	Als	de	buren	op	de	camping	koken	op	
petroleum.	Als	iemand	een	vuurtje	stookt.	Of	als	je,	zoals	Pluslezeres	
Nellie	van	der	Weijden,	voor	het	eerst	weer	de	zee	ruikt	op	vakantie.	
In	een	fractie	van	een	seconde	wordt	ze	overspoeld	door	emoties	en	
herinneringen.	Levendig	ziet	ze	weer	voor	zich	hoe	ze	als	kind	door	de	
duinen	van	Katwijk	fietste.	De	belofte	van	de	ijskraam	in	de	verte.	Het	
verwachtingsvolle	gevoel	van	al	die	vrije	dagen	uitgestrekt	voor	haar,	vol	
krabbetjes,	schelpen	en	vakantievrienden.

Zintuigelijke	indrukken
Of	die	keer	dat	hij	bij	terugkomst	van	een	reis	verrast	werd	door	een	
onbekende	en	toch	vertrouwde	geur	in	de	badkamer	van	zijn	huis.	

Geur & ons humeur 

VOOR U GELEZEN  Overspoeld	door	emoties	en	herinneringen
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“Pas	na	verloop	van	tijd	herkende	ik	de	geur	als	die	van	de	badkamer
in	het	statige	huis	aan	het	water	dat	mijn	grootouders	veertig	jaar	geleden	
bewoonden.	Op	het	moment	van	herkenning	bevond	ik	me	weer	als	
4-	of	5-jarige	in	dat	huis.	Ik	zag	de	muren,	de	tuin	en	het	water,	de	
gezichten	van	mijn	toen	nog	jonge	ouders	en	grootouders.	Allerlei	
zintuiglijke	indrukken	kwamen	tot	leven,	verdreven	de	geur	naar	de	
achtergrond	en	vormden	even	een	decor	uit	mijn	jeugd.”

Geurbibliotheek
Hoe	kan	het	dat	geuren	zo’n	overrompelende	uitwerking	op	ons	hebben?	
“Je	reukzintuig	is	rechtstreeks	verbonden	met	het	emotionele	centrum	
in	je	hersenen”,	legt	geur	expert	Tanja	Deurloo	uit.	“Het	denken	komt	
er	niet	aan	te	pas.	Al	heel	jong,	voor	je	over	taal	beschikt,	raken	geuren	
gekoppeld	aan	gevoelens.	Hoe	je	je	gekoesterd	weet	op	de	knusse	
zondagmiddagen	waarop	het	huis	ruikt	naar	appeltaart,	bijvoorbeeld.	
Geen	enkel	zintuig	is	zo	direct	met	dat	gevoelssysteem	verknoopt.”

De	geur	van	zon	op	je	huid
“Welk	gevoel	een	bepaalde	geur	oproept,	is	afhankelijk	van	de	ervaringen	
die	je	in	je	leven	hebt	opgedaan”,	gaat	Deurloo	verder.	“Met	welke	
belevenissen	je	‘geurbibliotheek’	gevuld	is.	De	eerste	geur	die	erin	
komt	te	staan,	is	de	geur	van	je	moeder.	Een	geur	van	geborgenheid,	
warmte,	gekoesterd	zijn,	als	het	meezit.	En	dan	bouw	je	geurreferenties	
op	aan	de	hand	van	wat	je	meemaakt.	Hoe	ruiken	de	krijtjes	op	school,	
hoe	ruikt	je	vader,	hoe	ruikt	je	huis	en	dat	van	je	vrienden?	Vond	je	het	
fijn	op	school,	dan	roepen	die	krijtjes	een	positief	gevoel	op.	Had	je	een	
rottijd,	dan	kan	de	geur	van	schoolkrijt	in	één	klap	dat	negatieve	gevoel	
boven	brengen.”

Geur bepaalt voor een groot deel hoe we ons voelen
Zelf	is	Tanja	Deurloo	opgegroeid	achter	de	pepermuntjes	en	dropjes	
en	het	Kölnisch	Wasser	4711.	Haar	ouders	hadden	een	drogisterij	in	
een	Brabants	dorp	en	haar	moeder	had	een	schoonheidssalon.	Als	kind	

proefde,	rook	en	voelde	ze	al	aan	alles.	Ze	ging	scheikunde	studeren	en
in	2006	richtte	ze	Annindriya	op,	om	bedrijven	en	particulieren	te	
adviseren	op	het	gebied	van	geur.	“Geur	bepaalt	voor	een	groot	deel	
hoe	we	ons	voelen.	Daar	zijn	we	ons	hier	niet	zo	van	bewust.	In	andere	
culturen	wordt	de	neus	veel	meer	gebruikt.	Er	zijn	bijvoorbeeld	Afrikaanse	
stammen	waar	ze	zelfs	een	woord	hebben	voor	de	geur	van	de	zon	op	
je	huid.	Het	enige	specifieke	geurwoord	dat	wij	hebben,	is	‘muf’.

Old Spice en wintergroen
In	elke	cultuur	roepen	geuren	weer	andere	emoties	op.	“Als	je	in	
Nederland	opgegroeid	bent,	heb	je	allerlei	associaties	met	hoe	
schoonmaakmiddelen	ruiken,	hoe	Zwitsal	ruikt,	hoe	je	vader	ruikt	naar	
Old	Spice	of	Fresh	Up.	Dat	is	een	bepaalde	referentie-set.	Maar	als	je	
een	Arabier	bent,	zijn	er	andere	rituelen,	andere	gebruiken	bij	geboorte,	
huwelijken.	En	associeer	je	heel	andere	geuren	met	gelukzaligheid,	
geborgenheid,	mannelijkheid	of	vrouwelijkheid.”

Verschillen
Ook	Engels-Amerikaans	onderzoek	liet	die	verschillen	zien.	Van	een	groep	
Engelse	ondervraagden	kreeg	de	muntachtige	geur	van	‘wintergroen’	in	
de	jaren	zestig	een	van	de	laagste	cijfers.	Maar	een	groep	Amerikaanse	
ondervraagden	vond	wintergroen	juist	de	allerlekkerste	geur,	in	een	
onderzoek	in	de	jaren	zeventig.	Niet	verwonderlijk:	in	Engeland	wordt	
wintergroen	geassocieerd	met	medicijnen,	en	dan	in	het	bijzonder
met	pijnstillers	die	gebruikt	werden	tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog.	
Terwijl	wintergroen	in	Amerika	juist	geassocieerd	wordt	met	een	
exclusief	snoepje,	met	alleen	maar	positieve	gevoelens.

Rustgevende	associaties
Toch	zijn	experts	als	Deurloo	prima	in	staat	om	met	meer	algemene	
geuren	de	stemming	van	mensen	te	beïnvloeden,	vanwege	
opwekkende	of	rustgevende	associaties	die	veel	mensen	erbij	
hebben.	Pepermuntgeur	maakt	mensen	alerter	en	minder	asociaal	
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in	het	verkeer,	bleek	uit	onderzoek	van	de	Radboud	Universiteit	
Nijmegen.	Citrusgeuren	zorgen	dat	mensen	de	trein	en	de	metro	netter	
achterlaten	en	zich	er	veiliger	voelen.	En	uit	het	onderzoek	dat	Deurloo	
met	sociaal-psychologen	in	ziekenhuizen	deed,	bleek	dat	mensen	die	
in	de	wachtkamer	een	sinaasappelige,	zonnig-frisse	geur	met	citrus	en	
mandarijn	ruiken,	minder	gestrest	zijn	dan	mensen	die	geen	geur	krijgen	
voorgezet.	“Een	kruidig-lavendelige	geur	deed	het	ook	goed.	Maar	je	
moet	de	context	altijd	meewegen.	De	beleving	van	een	geur	is	in	
een	steriel	wit	aangeklede	wachtkamer	heel	anders	dan	in	een	warm	
ingerichte	wachtkamer	met	oranje	stoeltjes.”

Gevoel van geborgenheid
Uit	onderzoek	van	de	Landelijke	Expertisegroep	Veiligheidspercepties	
bleek	dat	de	geur	van	vanille	op	de	Spoedeisende	Hulp	zorgt	voor	
minder	angst	en	irritatie,	en	een	prettiger	omgang	tussen	patiënten	
en	personeel.	“Vanille	is	een	goed	voorbeeld	van	een	geur	waar	
vrijwel	iedereen	zich	comfortabel	bij	voelt”,	licht	Deurloo	toe.	“De	
geur	refereert	aan	de	vla,	de	koekjes	en	de	snoepjes	uit	je	kindertijd.	
En	in	moedermelk	zit	een	bepaalde	verbinding	die	lijkt	op	vanille.	Dus	
die	geur	stimuleert	een	gevoel	van	geborgenheid.	Maar	ook	hier	geldt:	als	
jij	ooit	heel	misselijk	bent	geworden	van	vanillevla,	zal	vanille	jou	
echt	geen	positief	gevoel	bezorgen.”

En	wat	als	je	niet	kan	ruiken?
Dan	mis	je	heel	wat!	In	Nederland	hebben	naar	schatting	150.000	
tot	300.000	mensen	een	reukstoornis.	Veel	te	snel	wordt	gedacht	dat	
daar	“toch	niets	aan	te	doen	is”,	vindt	kno-arts	Dick	Kooper	van	het	
Reinier	de	Graaf-ziekenhuis	in	Delft.	Hij	riep	daarom	enkele	jaren	geleden	
een	reuk-spreekuur	in	het	leven.	“Bij	20	procent	van	de	mensen	die	
zeggen	niets	meer	te	ruiken,	blijkt	er	toch	nog	reukvermogen	te	zijn.	
En	dan	zijn	er	vaak	nog	mogelijkheden.	Het	reukslijmvlies	behandelen,	
bijvoorbeeld.	Of	een	klein	poliepje	voor	het	reukzintuig	weghalen.	
Dat	kan	een	huisarts	niet	altijd	zien	en	dat	gaat	mij	aan	het	hart,	want	

mensen	worden	onzeker	en	soms	lusteloos	als	ze	niet	goed	ruiken.	Als
wij	mensen	vragen	hoeveel	invloed	hun	reukstoornis	heeft	op	het	
dagelijks	leven	–	waarbij	0	staat	voor	‘dat	doet	me	absoluut	niks’	tot	
10	‘dat	maakt	me	depressief’	–	dan	scoort	70	procent	van	de	mensen	
boven	de	6.	Het	is	mijn	patiënten	heel	wat	waard	om	weer	typisch	
Hollandse	geuren	van	spruitjes,	stroop	wafels	of	erwtensoep	te	kunnen	
ruiken.”

Bron: Plus Magazine

www.knipoog.nu Met dank aan Irma Moekestorm.
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MEDISCH PEDICURE / ONCOLOGISCH VOETZORG VERLENER
LILLIAN KORREMANS

Gespecialiseerd in voetproblemen o.a.:
- Reumatische aandoeningen;
- Diabetisch mellitus;
- Voeten van ouderen;
- Spastische verlammingen;
- Oncologische voeten.

Gotthardpas 16 • 5624 NE • Eindhoven
040 248 88 28 • www.korremans.nl

Praktijk op de begane grond

Behandeling op afspraak • Mogelijke vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Reumazwemmen:	Je	hoeft	je	niet	af	te	melden.

Tai Chi:	Geef	het	even	door	aan	de	coördinator.

Nordic Walking:	Kun	je	niet,	stuur	dan	even	een	appje	naar	Willy.	

Wil	je	je	helemaal	afmelden	voor	de	Tai	Chi	of	Nordic	Walking,	stuur	dan	
een	e-mail	naar	onze	secretaris	Wim	Slot:	info@rveindhoven.nl

Afwezigheid	bij	beweeggroepen
 

Met een 
passe-partout 
betaal	je	elke	
keer 2 euro.

Beweegactiviteiten
REUMAZWEMMEN  De gemiddelde temperatuur van het water is 32° C

Zwemtijden	De	Tongelreep
te	Eindhoven:

• Dinsdag	van	20.00	-	21.00	uur
Groepsleidster:		Willy	Klappe
06 18 22 52 56
• Woensdag	13.00	-	14.00	uur
Groepsleidster:	Darja	Domenie
06 20 36 06 81
• Vrijdag	van	13.00	-	14.00	uur
Groepsleidster:	Greet	van	Gessel
06 83 40 78 50
• Zaterdag	van	11.45	-	12.45	uur
Groepsleidster:	Jeanny	van	den	Dries
06 13 25 55 52

Zwemtijd	Ir.	Ottenbad	 
te	Eindhoven:

• Woensdag	van	11.00	-	12.00
Groepsleidster: Carola	Fick
hydrotherapie@rveindhoven.nl
• Donderdag	van	11.00	-	12.00
Groepsleider: Harald	Ihle 

hydrotherapie@rveindhoven.nl

Hydrotherapie wordt Reumazwemmen 

Koop	een	passe-partout	bij	de	gemeente	en	betaal	elke	keer	2	euro	
voor	het	Reumazwemmen.	Het	passe-partout	is	een	jaar	geldig	en	kost	
40	euro	als	je	55	jaar	of	ouder	bent.	Je	betaalt	50	euro	als	je	jonger	
bent	dan	55	jaar.	Lidmaatschap	van	de	vereniging	is	niet	meer	nodig.		
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•	Woensdag:	11:00	-	12:30	uur	
			Wijkcentrum	De	Mortel	
			Coördinator:	Tineke	den	Hoed
   040 242 42 08

•	Donderdag	10:30-11:30	uur
			Coördinator:	Willy	Klappe
   06 18 22 52 56

•	Dinsdag:	13:30	-	15:00	uur			
			Gemeenschapshuis	Genderdal
   Coördinator:	Mary	Brands
   040 221 80 26

•	Zaterdag:	10:30	-	11:30	uur     
			Coördinator:	Willy	Klappe
   06 18 22 52 56

Tai Chi is	een	oude	en	ook	mooie	Chinese	bewegingskunst.	Door
	gestroomlijnde,	langzame	bewegingen	worden	lichaam	en	geest
	in	een	zeer	ontspannen	staat	gebracht.	De	aandacht	wordt	van	pijnlijke	
zones	afgehaald	waarvoor	een	gevoel	van	welbehagen	in	de	plaats	komt.

Nordic Walking	is	een	wandelsport	waarbij	stokken	(poles)	
worden	gebruikt.	Je	lichaam	beweegt	hierdoor	intensiever.	
Regelmatig	organiseren	wij	start-	en	opfriscursussen.

Nordic Walking 
stopt per 
31-12-2023

Eigen	bijdrage:	
€ 45,- per 
kwartaal

Tai Chi stopt per 
31-12-2024

Beweegactiviteiten
TAI CHI  EN NORDIC WALKING                    

INSCHRIJVEN BEWEEGGROEP



Naam: 
Voornaam:  Man  Vrouw
Straat: Huisnummer:
Woonplaats: Postcode:
Geboortedatum: Telefoon:
IBANnummer:	
E-mailadres:

Reumavereniging
Regio Eindhoven

Nordic Walking 
ingangsdatum:	
	donderdag	 van	10.30	tot	11.30	uur,	locatie	in	overleg
	zaterdag	 van	10.30	tot	11.30	uur,	Woensel	en	omgeving
Kosten:	€	6	per	jaar	

Tai Chi 
ingangsdatum:	
Wijkcentrum	de	Mortel,	Savoiepad	14,	Eindhoven
	woensdag	 van	11.00	tot	12.30	uur
Gemeenschapshuis Genderdal, Boccherinilaan 6, Eindhoven
	dinsdag	 van	13.30	tot	15.00	uur
Kosten:	€	45	per	kwartaal	

AFMELDING BEWEEGACTIVITEITEN (s.v.p	aankruisen	wat	van	toepassing	is)

		 Nordic Walking Club	met	ingangdatum	van:
  	 Donderdaggroep	van	10:30	-	11:30	uur
  	 Zaterdaggroep	van					10:30	-	11:30	uur

		 Tai Chi Club	met	ingangdatum	van:
	 	 Woensdag	van	11:00	-	12.30	uur
 	 Locatie:	Wijkcentrum	De	Mortel 
		 Tai Chi Club	met	ingangdatum	van:
	 	 Dinsdag	van	13:30	-	15.00	uur
	 	 Locatie:	Gemeenschapshuis	Genderdal

Stuur dit formulier in	een	gefrankeerde	enveloppe	naar:	
Secretariaat	Reumavereniging	Regio	Eindhoven,	Wim	Slot,	Landleven	107,	
5658HA	Eindhoven



50 51

ReumaNederland
Telefoon:	020	589	64	64
info@reumanederland
www.reumanederland.nl

Regionaal Reumacentrum,  
Máxima Medisch Centrum,  
locatie	Eindhoven
Ds.	Theodor	Fliednerstraat	1
5600	PD	Eindhoven	
Telefoon:	040	888	56	76
www.reumacentrum.nl

Libra	Revalidatie	&	Audiologie
Toledostraat	2,	5629	CC	Eindhoven	
Telefoon:	040	264	27	42
https://www.libranet.nl.	

Nationale	Vereniging	ReumaZorg	
Nederland
Postbus	58
6500	AB	Nijmegen
info@reumazorgnederland.nl
www.reumazorgnederland.nl

Informatie	over	diverse	reuma-
soorten,	voor	patiënten	en	 
betrokkenen:	
www.reuma.startpagina.nl

Stichting	MEE	Zuidoost	Brabant
Laan	van	Diepenvoorde	37
5582	LA	Waalre
Postbus	44015
5604	LA	Eindhoven
Telefoon:	040	214	04	04	
www.meezuidoostbrabant.nl

Steunpunt Mantelzorg Verlicht
Clausplein	10
5611	XP	Eindhoven
Telefoon:	088	0031	288
www.mantelzorgverlicht.nl

WIJeindhoven
040	238	89	98
www.wijeindhoven.nl

Vrijwillige	Hulpdienst	Eindhoven
Piuslaan	74A
5614	HR	Eindhoven
040	244	76	69
www.maatje040.nl

Máxima Medisch Centrum,  
locatie	Veldhoven
Run	4600,	5504	DB	Veldhoven	
Telefoon:	040	888	00	00
www.mmc.nl

Sint Annaziekenhuis Geldrop
Telefoon:	040	286	40	40
www.st-anna.nl

Sint Catharinaziekenhuis
Michelangelostraat	2,	 
Postbus	1350,	5602	EJ	Eindhoven
Telefoon:	040	239	91	11
www.catharinaziekenhuis.nl

Wmo Loket / Zorgloket
Stadskantoor,	Stadhuisplein	10
Postbus	90151,	5600	RC	Eindhoven
Telefoon:	14	040
www.eindhoven.nl

Handige adressen Onze vereniging

Voorzitter
Vacature

Secretaris	-	Vicevoorzitter
Wim	Slot
040 242 70 58
info@rveindhoven.nl

Penningmeester
René	van	der	Linden
06 21 86 56 71
rene.van.der.linden@chello.nl

Ledenadministratie
Joost	Korremans
j.korremans@gmail.com

Redactie	
Wilma	Wijnen
040 244 73 33
wwijnenrpv@gmail.com

Gastvrouw
Greet	van	Gessel
06 83 40 78 50
info@rveindhoven.nl

Contactpersoon	advertenties
Corry	Huffenreuter
d.huffenreuter@upcmail.nl

Coördnator Hydrotherapie 
Darja	Domenie
06 20 36 06 81
hydrotherapie@rveindhoven.nl

Coördinatoren De Tongelreep
Di:		Willy	Klappe	06	18	22	52	56
Wo:	Darja	Domenie	06	20	36	06	81
Vrij:	Greet	van	Gessel	06	83	40	78	50
Zat:	Jeanny	van	den	Dries	06	13	25	55	52

Coördinatoren	Ir.	Ottenbad
Wo:		Carola	Fick
Do:	Harald	Ihle
hydrotherapie@rveindhoven.nl	of	
06 20 36 06 81

Coördinatoren Tai Chi 
Mary	Brands	
040 221 80 26
info@rveindhoven.nl

Tineke	den	Hoed	
040 242 42 08 
tinekeenkees@hotmail.com

Coördinator Nordic Walking
Willy	Klappe
06 18 22 52 56
willklappe@live.nl
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Reumavereniging
Regio Eindhoven


